[13va] Hoe Galien, Gheeraert van Vyennen ende d’ander baroenen
t’schepe ghinghen mit twintich duysent vechtende mans om
coninck Kaerle opten Ronchevale te succoureren teghens
Belligant ende sinen broeder Marchille.

[52]

Galien sijns ooms woerden verstaen hebbende, liet hy terstont
ghebieden dat elckerlijck ghereet zijn soude om des ander daechs mit
hem te reysen na den Roncheval. D’'welck die schoone Guimande
vernemende, es terstont voer Galyen comen, tot hem segghende:
“Heere, ick bidde u, en wilt my niet vergheten, want ick duchte ghi een
ander vrouwe trouwen sult.”

[13vb] “Mijn uutvercoren lief,” sprack Galyen, “dies en hebt gheen
sorghe, want 't gene dat ick u gheloeft hebbe, dat sal ick u houden.
Daeromme weest te vreden!”

Doen liet hy Guimanden veertich vrome ridders om ’t casteel te
verwaren tot datti wederom quame. Ende des ander daechs inder
dageraet hebben si alle t’'samen aen die scoone Guymande oerloef
genomen ende sijn tot ain een haven vander zee ghereden, dair si
t’scepe ghinghen om te raschlicker opten Ronchevale bi den coninck
Kaerle te comen. Van die welcke ick nu een weynich swygen sal ende
scriven van den grooten coninck Kaerle.
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