Hoe coninck Kaerle sende Geerairt den Jenevoys om Galyen Rethore,
dat bi hem te bulpen comen soude teghen Belligant.
[50]

Als coninck Kaerle ende alle zijn baroenen vander tafellen waren op
ghestaen, heeft coninck Kairle voer hem doen comen eenen edelen
ghetrouwen vromen ridder, gheheeten Gheraert van Jeneven, tot den
welcken hy sprack: “Gheeraert, ghetrouwe vrient, sidt terstont te
peerde ende rijt te Montsureyn ende segt den vromen campioen
Galien, sinen oom Geraert van Viennen, Arnout van Bellande, Savary,
Aymery ende Bennes dat si my te hulpen coemen teghen Belligant, den
ongheloovighen hont.”

“Heere,” sprack Geeraert, “u bevel sal ick volbringhen, alsoe ghi mi
dat betrouwende sijt. Ende blijft met Gode!”
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